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Verslag	
  Kinderdag	
  Berdache	
  op	
  21	
  september	
  2014	
  
	
  
Op	
  21	
  september	
  werd	
  er	
  weer	
  een	
  Kinderdag	
  gehouden	
  in	
  een	
  scoutinggebouw	
  in	
  het	
  
midden	
  van	
  het	
  land.	
  
De	
  opkomst	
  was	
  groot:	
  maar	
  liefst	
  21	
  kinderen	
  en	
  29	
  ouders	
  hebben	
  we	
  mogen	
  begroeten.	
  
Het	
  was	
  droog,	
  maar	
  wel	
  een	
  beetje	
  fris.	
  Op	
  de	
  momenten	
  dat	
  het	
  zonnetje	
  zich	
  liet	
  zien,	
  
was	
  het	
  echter	
  goed	
  toeven	
  aan	
  de	
  picknicktafels	
  buiten.	
  
	
  
Nadat	
  ouders	
  en	
  kinderen	
  waren	
  voorzien	
  van	
  koffie,	
  thee	
  of	
  fris	
  met	
  een	
  koek,	
  opende	
  een	
  
vrijwilliger	
  de	
  dag	
  met	
  een	
  welkomstwoord,	
  uitleg	
  over	
  de	
  dag	
  en	
  enkele	
  huishoudelijke	
  
mededelingen.	
  
	
  

De	
  groep	
  kinderen	
  werd	
  op	
  basis	
  van	
  leeftijd	
  verdeeld:	
  de	
  
jonge(re)	
  kinderen	
  gingen	
  een	
  ballon	
  beplakken	
  met	
  
vliegerpapier	
  wat	
  uiteindelijk	
  een	
  mooi	
  sfeerlichtje	
  werd;	
  
de	
  oudere	
  kinderen	
  gingen	
  lekker	
  chillen	
  en	
  spelletjes	
  
spelen.	
  	
  
De	
  ouders	
  gingen	
  buiten	
  aan	
  de	
  picknicktafels	
  zitten	
  om	
  
te	
  kletsen	
  en	
  ervaringen	
  met	
  het	
  hebben	
  van	
  een	
  
genderkind	
  uit	
  te	
  wisselen.	
  	
  
Na	
  een	
  eenvoudige,	
  maar	
  lekkere	
  lunch	
  was	
  het	
  tijd	
  voor	
  
het	
  middagprogramma.	
  De	
  kinderen	
  gingen	
  in	
  groepjes	
  
allerlei	
  spelletjes	
  doen.	
  Zo	
  moesten	
  ze	
  bijvoorbeeld	
  
binnen	
  een	
  bepaalde	
  tijd	
  een	
  lange	
  slinger	
  maken	
  met	
  
kledingstukken,	
  tassen,	
  sjaals	
  en	
  wat	
  je	
  verder	
  maar	
  kunt	
  
bedenken	
  om	
  de	
  sliert	
  zo	
  lang	
  mogelijk	
  te	
  maken.	
  Ook	
  
was	
  er	
  een	
  spel	
  met	
  waterballonnen,	
  Jenga	
  en	
  werd	
  er	
  
Hints	
  gespeeld.	
  

	
  
	
  
Aan	
  het	
  eind	
  van	
  de	
  dag	
  was	
  het	
  tijd	
  voor	
  het	
  traditionele	
  
houtvuur	
  met	
  het	
  roosteren	
  van	
  marshmallows.	
  Vanwege	
  
de	
  vochtigheid	
  van	
  het	
  hout	
  duurde	
  het	
  even	
  voordat	
  het	
  
vuurtje	
  brandde,	
  maar	
  dankzij	
  de	
  inventiviteit	
  en	
  het	
  
geduld	
  van	
  enkele	
  vaders	
  hadden	
  we	
  uiteindelijk	
  vuur!	
  
Moe,	
  maar	
  voldaan	
  gingen	
  de	
  ouders	
  en	
  kinderen	
  rond	
  
16.15	
  uur	
  huiswaarts.	
  De	
  kinderen	
  kregen,	
  zoals	
  altijd	
  een	
  
cadeautje	
  mee	
  en	
  de	
  kunstwerken	
  mochten	
  mee	
  naar	
  
huis.	
  
	
  
De	
  datum	
  voor	
  de	
  Kinderdag	
  is	
  al	
  vastgelegd	
  en	
  wel	
  op	
  
zondag	
  22	
  maart	
  2015.	
  
	
  
	
  


